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IN DER
STUNDE DES ERWACHENS

Heilige Heerschar!
Hüte heute
Meinen neuen Tag!

Hohe Hilfe helfe
Mir,
Dem Vertrauenden,
Tun meine Tat!

Rein ist mein Fühlen: –
Es bleibe rein!

Straff mein Denken: –
Es bleibe gestrafft!

Klar meine Rede: –
Sie bleibe klar!

Ich unterwerfe 
Mein Denken
Der Liebe!
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IN HET
UUR VAN ONTWAKEN

Heilige Heerschaar!
Waak vandaag
over mijn nieuwe dag!

Hoge hulp help
mij,
die vertrouwt,
te doen mijn daad!

Rein is mijn voelen: –
het blijve rein!

Helder mijn denken: –
het blijve helder!

Klaar mijn taal: –
hij blijve klaar!

Ik onderwerp
mijn denken
aan de Liefde!
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Ich unterwerfe
Meine Worte
Der Liebe! 

Ich unterwerfe
Mein Handeln
Der Liebe!

*
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Ik onderwerp
mijn woorden
aan de Liefde! 

Ik onderwerp
mijn handelen
aan de Liefde!

*
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BEI ERNÄHRUNG
DES LEIBES

I

Dank dem Erzeugenden
Für das Erzeugte! –
Geweiht sei Speise,
Geweiht sei der Trank
Urewiger Liebe!

II

Gabe der Erde,
Erhalte der Erde
Was ihr gehört! –
Werde Segen
Leibhaftem Leben!
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BIJ HET VOEDEN
VAN HET LICHAAM

I

Dank aan de Schepper
voor dat wat Hij schiep! –
Gewijd zij de spijs,
Gewijd zij de drank
aan de oer-eeuwige Liefde!

II

Geschenk van de aarde,
onderhoud voor de aarde
wat tot háár behoort! –
Word een zegen
voor lichamelijk leven!
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III

Kraft des Lebens!
Wirke das Wunder: –
Wandle,
Was ich vernichte,
Was ich zerstören muss,
Mich zu erhalten, –
In weisen Willen!

*
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III

Kracht van het leven!
Bewerk het wonder: –
zet om,
in wijze wil –
wat ik vernietig,
wat ik verteren moet,
om mij te onderhouden!

*
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AM ENDE DES TAGES

O Glück der Ruhe!
Glück der Stille!
Glück der Nacht!

Nach Tagesmühe,
Tageslärmen,
Tagesdrängen,
Müd’ gemacht,
Sehnt Seele sich
Und Leib,

Nun auszuruhen,
Auszuklingen,
Auszuschwingen.

Nun ist vollbracht
Der Erde Werk!
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AAN HET EINDE VAN DE DAG

O Geluk van de rust!
Geluk van de stilte!
Geluk van de nacht!

Na de moeite van de dag,
de drukte van de dag,
het draven van de dag
moe geworden,
verlangen ziel
en lichaam,

nu uit te rusten,
uit te klinken,
stil te worden.

Nu is volbracht
het werk der aarde!
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Seele!
Kehr’ bei dir selber ein!
Lerne
Den Leib nun vergessen!
Lass ihn
Auf seinem Lager ruhn!

Hehrer Hüter heilige Hut
Hütet ihn vor Schaden.

Du aber, –
Seele, –
Bete
Unterdessen!

*
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Ziel,
keer in tot jezelf!
Leer
het lichaam nu vergeten!
Laat het
rusten op zijn bed!

De heilige hoede van verheven Hoeders
behoedt het voor letsel.

Maar jij –
mijn ziel –
bid
ondertussen!

*
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OVER DE AUTEUR

Bô Yin Râ is de geestelijke naam van de auteur en 
kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken. Tij-
dens zijn leven was hij tegelijk bewust in zowel het 
aardse als het eeuwige leven. Het was zijn doel om 
deze ervaring en zijn weten omtrent het eeuwige ter 
beschikking te stellen aan wie er voor openstaat. Hij 
leefde van 1876 – 1943 in Duitsland en Zwitserland. 
Het hoofdwerk van Bô Yin Râ bestaat uit tweeën-
dertig boeken, de zogenaamde ‘Hortus Conclusus’, 
die in de jaren 1919 tot 1936 verschenen. Deze vor-
men een ‘besloten tuin’, waar je alleen in komt als je 
ontvankelijk genoeg bent en je niet te zeer geplaagd 
wordt door het ‘weten’ van het verstand. Het eeu-
wige kan immers alleen beleefd en niet uitgedacht 
worden... Zonder een school of een nieuw ‘systeem 
van denken of geloven’ te verkondigen, toont Bô 
Yin Râ vanuit verschillende gezichtspunten de weg 
waarlangs de mens zich weer bewust kan worden 
van zijn onvergankelijke geestelijke oorsprong.
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Van Bô Yin Râ zijn o.a. ook de volgende titels 
leverbaar:

Brieven aan een en velen (Pb.)
- ISBN 978 9073007 161

De weg van mijn leerlingen (Pb.)
- ISBN 978 9073007 352

De wijsheid van Johannes (Pb.)
- ISBN 978 9073007 116

De zin van het bestaan (Pb.) 
- ISBN 978 9073007 376

Eredienst-magie en mythe (Pb.)
- ISBN 978 9073007 307

Het boek der gesprekken (Pb.) 
- ISBN 978 9073007 338

Het boek van gene zijde (Pb.) 
- ISBN 978 9073007 277

Het boek van het geluk (Pb.) 
- ISBN 978 9073007 086

Het boek van de koninklijke kunst (Pb.)
- ISBN 978 9073007 123

Het boek van de Koninklijk Kunst (Geb., Duits/
Nederlands) - ISBN 978 9073007 406

Het boek van de levende God (Pb.)
- ISBN 978 9073007 000 
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Het boek van de liefde (Pb.)
- ISBN 978 9073007 239

Het boek van de mens (Pb.) 
- ISBN 978 9073007 253

Het boek van de troost (Pb.) 
- ISBN 978 9073007 314

Het gebed (Pb.) - ISBN 978 9073007 062
Het geheim (Pb.) - ISBN 978 9073007 413
Het mysterie van Golgotha (Pb.)

- ISBN 978 9073007 246
Het spook van de vrijheid (Pb.) 

- ISBN 978 9073007 345
Hortus Conclusus (Pb.) - ISBN 978 9073007 451
Opstanding (Pb.) - ISBN 978 9073007 215
Psalmen (Geb.) - ISBN 978 9073007 468
Vonken (Flexibind) - ISBN 978 9073007 482
Wegwijzers (Pb.) - ISBN 978 9073007 437
Werelden (Geb. met 20 afbeeldingen in kleur)

- ISBN 978 9073007 185

Buiten het leerwerk:
Codicil bij mijn geestelijk leerwerk (Pb.) 

- ISBN 978 9073007 390
Geestelijke relaties (Pb.) - ISBN 978 9073007 192
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Het rijk van de kunst (Pb.)
- ISBN 978 9073007 208

Lichtstralen, een verzameling teksten van en over 
Bô Yin Râ (Pb., met 5 illustraties)
- ISBN 978 9073007 475

Voor eigen zaak (Pb.) - ISBN 978 9073007 109

En van Rudolf Schott:
Bô Yin Râ, leven en werk (Pb., met 8 foto’s) 

- ISBN 978 9073007 130
Symboolvorm en werkelijkheid in de schilderijen 

van Bô Yin Râ (Pb., met 3 afb. in kleur) 
- ISBN 978 9073007 147

Bezoek voor een compleet overzicht onze website
www.aurora-productions.com
T. +31 (0)226 321143
E.  info@aurora-productions.com
Voor informatie over de Stichting Bô Yin Râ: 
www.boyinra.nl


